
Harderwijk!

Geschreven door Kees van der Hulst
 - 

Elk jaar staat het weer op ons programma, deze winter liet de witvis het wel heel erg afweten,
een klacht die we over meer Ijsselmeerhavens hebben vernomen. Maar één clublid sloeg ook
deze winter weer zijn slag en heeft meerdere grote snoeken mogen landen, Simon Engwerda,
mijn neefje.

  

Voor hem is het een thuiswedstrijd want hij woont in Harderwijk en kan dus regelmatig zijn
geluk beproeven.

  

Op onze clubvisdagen waren we niet succesvol, het blijkt dat we te laat in de winter
daarnaartoe gaan. Medio september worden er daar al de eerste metervissen op dood aas
gevangen.

  

Tegen de tijd dat wij verschijnen is er sprake van dressuur, je ziet ze wel jagen maar bijten ho
maar!

  

Uit mijn archief enkele foto's van Simon met respectabele snoeken, de maten helaas niet
vermeld.

  

Ik zou het Simon natuurlijk kunnen navragen, want letterlijk elke vis die hij vangt komt in zijn
registratieboek terecht, al vanaf zijn vroegste jeugd toen hij met Ome Kees op pad ging, samen
met zijn neef Jeroen en af en toe neef Gerlof.
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