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Het is er nog…

  

Snoeken. 
Als puber was ik er weg van. Het niveau van Gelderse beken en riviertjes is waarschijnlijk
gestegen van al het kunstaas dat ik er kwijt raakte. 
Helemaal te gek die 50 cm snoekjes op je ultralichte spinhengeltje en natuurlijk was dat een
“Fair Playtje”, want Schreiner was ons idool en toppunt van visromantiek. 
Maar ja, je gaat verder en na enkele jaren karperverslaving was de lol er helemaal af totdat ik
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het vliegvissen ontdekte. 

  

En de lol van vliegvissen is toch vooral het visuele aspect, zie die grote vis je vlieg wegsnappen
van de oppervlakte. Of veel uitdagender, nimfen op zicht op schuwe windes. 

  

En streameren, mwwah, dat gestrip en die zware pookhengels en halve kippen, lomp gedoe…
Ik vond het eigenlijk maar niks tot onze Leader snoekdag 2011. Deed ik vooral aan mee
vanwege het sociale aspect, maar je wilt toch wat vangen en dus vroeg ik Ton Temming (als
snoekverslaafde) om een paar tips. Hij adviseerde om redelijk kleine polafiberstreamers te
gebruiken. Die waren gebonden door Ronald Pop en goed visbaar aan een 6 hengel. Vooral de
“Maxima” ,kleur donker oranje, zou het goed doen op het platgeviste water, waar je met een
grote groep helaas op bent aangewezen. Ook grijs met witte buik was favoriet en dan vooral
zonder glitter. Tegen mijn gewoonte in bond ik ze niet zelf, maar kocht er een paar.

  

En het werkte! De vliegen hadden een fantastische jiggende actie. Traditiegetrouw werd er
slecht gevangen op de clubdag, maar ik ving en verspeelde een paar snoeken.

  

Dat smaakte naar meer en een weekend later liep ik dus weer in de stormachtige polder. Na
een uurtje klaarde het weer op, prachtige wolkenluchten en een dubbel regenboog waren mijn
deel. Geweldig om hier rond te struinen, daar kan de Eemhof niet aan tippen. 

  

En de snoeken gingen helemaal los, ik ving er negen en had minimaal 10 lossers en volgers.
Geweldig!     

  

Ik voelde me weer 16 en Schreiner was zelden zo dichtbij als die decemberdag……

  

O ja die streamers. 
Als je oranje streamers in een boom ziet hangen, bevind je je in mijn favoriete polder. Ton is
uitverkocht en ik ben ze zelf gaan binden in verschillende varianten. Op een visdag met drie
kunstazende neven was ik de enige die vis ving dank zij Ronald Pop! De bovenste op de foto is
een orginele en de anderen heb ik zelf geknutseld. Binnenkort staan ze op het programma van
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een bindavond.

  

Gerrit van Middelkoop

  

  

 3 / 7



Het is er nog...

Geschreven door Gerit van Middelkoop
maandag 12 december 2011 23:10 - Laatst aangepast donderdag 15 december 2011 23:22

 4 / 7



Het is er nog...

Geschreven door Gerit van Middelkoop
maandag 12 december 2011 23:10 - Laatst aangepast donderdag 15 december 2011 23:22
    

 5 / 7



Het is er nog...

Geschreven door Gerit van Middelkoop
maandag 12 december 2011 23:10 - Laatst aangepast donderdag 15 december 2011 23:22

 6 / 7



Het is er nog...

Geschreven door Gerit van Middelkoop
maandag 12 december 2011 23:10 - Laatst aangepast donderdag 15 december 2011 23:22
  

 7 / 7


