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Het jaar 2020 zal nog lang in de geschiedenisboeken staan als het jaar waarin een nieuwe
pandemie in de vorm van SARS-COV-2 oftewel het Coronavirus de wereld in een diepe
contemplatie gooide.. Globalisering, een zegen of een vloek?! Op macroniveau bracht dit weer
geheel andere dilemma’s met zich mee en voor ons als club betekende het een abrupt einde
van het clubseizoen 2019/2020 in maart van dat jaar. De eerste golf kwam; de lockdown was
een feit, om vervolgens langzaam maar zeker weer wat ademruimte te krijgen in de zomer.
Lang mocht dat overigens niet duren want bij het schrijven van dit stuk zijn we begonnen aan
de tweede golf, maar vooralsnog met minder draconische maatregelen dan tijdens de eerste
golf. Goed nieuws voor The Leader en zijn leden! We konden weer gezamenlijk gaan vissen en
ook de eerste bindavond kon met de nodige aanpassingen gerealiseerd worden.

  

Deze eerste visdag vond plaats in de door ons zo geliefde Meijepolder. Zondag 13-09
verzamelden zich een club van een man of 15 op de parkeerplaats achter De Halve Maan, allen
met hoofddeksel op, op 1 uitzondering na, een voor velen inmiddels bekende Schotlandganger,
Don de Boer, die zin had om vandaag ook even mee te vissen maar overduidelijk de
kledingvoorschriften van de vereniging niet kende.. Vooruit, die unox-muts mocht wel in zijn bus
blijven liggen, dan maar zonder.. De omstandigheden waren zonnig, weinig wind en een
aangenaam temperatuurtje.. Ideaal voor de voornvissers onder ons die dan ook in groten getale
aanwezig waren. De paar snoekvissers daarentegen gingen eigenlijk tegen beter weten in met
de streamer aan de slag. Al snel lagen de nimfjes te water, al dan niet met een droppermontage
met als resultaat dat de eerste doubletten ook al binnen afzienbare tijd gevangen werden. De
voorns waren behoorlijk los vandaag al waren ze meestal van relatief klein formaat. Zo nu en
dan kwam ook de baars een kijkje nemen en ook die werden af en toe gefopt door de geslepen
vliegvissers van The Leader. Ieder zijn eigen tempo en eigen tactiek maar allen succesvol.

  

  

Net als vorig jaar zag je ook nu weer in de loop van de ochtend de bemoeienis van de snoek
toenemen, schijnbaar niet eens met het gegeven dat de niet te versmaden voorns 1 voor 1
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verdwenen uit de wetering, probeerden ook nu de relatief jonge snoeken gretig de voorns in het
water te houden terwijl deze op een 3-tje gedrild werden, met het nodige spektakel van dien. Ze
zaten er dus wel degelijk..

  

Voor de snoekvissers was het in ieder geval goed zoeken en hard werken om een aanbeet te
versieren. Ook hier had één ieder weer zijn eigen tactiek; van ‘hotspots-hoppen’ en meters
maken tot nauwgezet de door de dammetjes afgesloten delen van de wetering uit te kammen
en misschien maar 1 of 2 stukken van de polder op deze wijze te bevissen. Don was degene
die als eerste een snoek wist te vangen, in het eerste gat dat hij beviste was het meteen raak.
Dat zal niet veel goeds voorspellen, aldus de profetische woorden van Don.. Als je binnen 5
minuten de eerste snoek weet de vangen blijf je de rest van de dag visloos… In dit geval bleek
dat voor hem helaas te kloppen. Aan de andere kant, niet iedereen wist snoek te vangen
vandaag, dus wat dat betreft was die ene dan weer niet zo gek.

  

Of het nu domme pech of toch inderdaad de vloek van de snelle vangst was zullen we nooit
weten, maar de grootste snoek werd gevangen op de plek waar Don eerst een tijd had staan
vissen waarna ik een streamer nog even langs die toch wel erg mooie pluk met wier tegen het
duikertje trok en waarbij ik in het heldere water een pracht van een aanbeet mocht gadeslaan
van een mooie
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snoekdame van 92 cm! Een mooie dril, mede dankzij het nog relatief warme water, werd
uiteindelijk in mijn voordeel beslecht en deze prachtige vis (mijn eerste 90 cm snoek op de
vliegenlat) mocht even haar adem inhouden voor een foto om vervolgens snel weer te water
gelaten te worden. Uiteindelijk werden er toch nog een handvol snoeken gevangen vandaag en
evenzoveel gemist/verspeeld. Maar zoals ik al vaker heb gezegd, de Meijepolder is van
dusdanige schoonheid en serene rust dat je ook als je niets vangt je er altijd een goede dag
hebt. En ook nu konden we de dag afsluiten met een drankje en een broodje bal in Café De
Halve Maan. Heerlijk! Op naar de volgende, blij dat het seizoen weer geopend is en we gezellig
met elkaar op pad mogen (vooralsnog…).

  

  

Twee baardmannetjes en andere leden van de club, klaar voor het nieuwe seizoen!
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