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Het ligt niet eens zo ver weg, een nachtje met de boot naar Newcastle en een paar uur in de
auto, via Edinburg en Inverness naar het landgoed Inverpolly Estate, een 6000 hectare groot en
bijna onbewoond gebied vol meren en rivieren.

  

Twee zalmrivieren, de Polly en de Oscaig, liggen er in dit gebied en dat is waarom er al vele
jaren lang elke laatste 2 weken van september een +/- 15 man grote groep vissers van hier
naar de Estate afreist.

  

Al 15 jaar ga ik mee en elke keer is er het gevoel weer thuis te komen. De samenstelling van de
groep varieert een beetje van jaar tot jaar, er is altijd wel plaats voor enkele nieuwkomers maar
de meesten gaan jaar in-jaar uit weer mee! Zo gezellig is het!!!!

  

Het landhuis waarin we bivakkeren (16 bedden) ligt op 50 meter van de zee, bij de uitmonding
van de Polly, vanuit de huiskamer zien we de zalmen springen. Als er tenminste geen edelhert
in de weg loopt! Over de heuvel achter het huis loop je naar de haven waar een motorbootje
ligt, met rustig weer gaan de liefhebbers makreel en pollack vissen. De pollacken vangen we tot
10 pond zwaar, daarboven zijn ze niet te hanteren met ons materiaal en breken ze dus de boel
af. Er zijn een aantal plaatsen waar vanaf de rotskust op pollack kan worden gevist met zee
hengels en zware spinhengels maar soms ook met de vliegenlat. Eenmaal hebben we zeebaars
gevangen maar volgens mij zijn er mogelijkheden om die vissoort meer aan de schubben te
komen, dit najaar wil ik dat bewijzen.

  

Veel zalmen op de beide rivieren zijn niet al te groot, maximaal 20 pond, maar de 10-ponder
van vorig jaar knokte meer dan een half uur tegen een # 7 vliegenlat, ik zelf ving er 2 van 6 en 7
pond aan een enkelhandige # 8 maar ook een 2-pondertje op een goudkopje, bedoeld voor de
forel (aan een splitcane-tje natuurlijk).

  

Als de zalmen geen zin hebben (te mooi weer) vissen we op zeeforel en bruine forel met de
droge vlieg/ #4-5. Vooral de zalmvisserij is gebaat bij herfstig weer, wind en regen maakt ze
wakker en drukt de vangsten omhoog, eenmaal tot 28 zalmen in 2 weken, voor daar een mooie
score.
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Enkele meertjes liggen op loopafstand en bevatten veel bruine forel tot 30 cm groot, andere
meren bezoeken we met de auto of na een autorit te voet verder, 2 uur wandelen de heuvels in,
tentje en slaapzak mee en koffie, eten en een drankje. Overnachten doen we bij goede
weersomstandigheden.

  

Vooral de afgelegen meertjes in de heuvels bevatten zeer veel vis. Die erg gemakkelijk te
vangen zijn bij de juiste weersomstandigheden. Meren waar de zalmrivieren door stromen
bevatten uiteraard ook zalm en zeeforel, en de grote diepe meren ook ferox-forel. Eenmaal zag
ik een char!

  

De dierenwereld omvat steenarend en ruigpootbuizerd, raaf en grouse, hermelijn en roodborst
en soms een sperwer. Het stikt er van de herten die 's morgens gewoon voor de lodge in het
weiland lopen, tussen de schapen en de koeien van de landeigenaar. Langs de rivier vind je
otter en waterspreeuw, op zee 2 soorten zeehond en de kleine walvissen.

  

Alleen maar leuke beesten? ..........Neeu, er zijn ook de befaamde midges, slechts zelden
muggen, maar weer wel teken en crabflies. Tegen de midges en de crabflies neem je een
muskietennetje mee, ze zijn er trouwens alleen maar bij mooi weer!

  

De Polly-river is een deels gestuwde rivier met traag stromend water en veel zalm, de
Oscaig-river daarentegen is een pareltje om langs te trekken, maar levert helaas minder vaak
vis op; de zalmen blijven tot laat in het jaar hangen in een klein meertje vlak bij zee, het
Garvie-loch. We vissen hier graag want er zit zalm genoeg en de kust ligt om de hoek met een
mooi rotsplateau om op kleine pollack te vissen.

  

Kortom, nu weten jullie waarom ik elk jaar weer naar Schotland ga!

  

Zin om mee te gaan? We hebben nog plaats dit jaar en voor +/- 900 euro word je een hele
week verzorgd (je hebt wel corvee en een kookbeurt), je hele natje en droogje. Alleen de malt
Whisky moet je zelf meenemen. Week 38 en 39. Op zaterdag vertrek uit IJmuiden en op
maandagmorgen, een week later, weer terug in IJmuiden.
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Als je meer wilt weten , neem maar contact met me op: keesvdhulst@hotmail.com
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