
Bezoek aan de Meijepolder op 16 dec 2018

Geschreven door Kees van der Hulst
vrijdag 30 augustus 2019 21:39 - Laatst aangepast vrijdag 30 augustus 2019 22:22

Dat was even schrikken toen ik 's morgens naar buiten keek, alles wit, 2 cm sneeuw! Ik weet,
het was voorspeld en we zouden geen nachtvorst krijgen en een beetje neerslag en daarna
weer zon (kans op...) dus de clubdag ging door.

  

Hopen maar dat iedereen veilig aankomt, de Hazekade is maar smal en het asfalt glad!
Uiteindelijk stonden er 7 man op de parkeerplaats, in de mist en de kou. Maar wel met een
smile op hun gezicht.

  

Tussen de kerkgangers door vertrokken we de polder in langs de boerderij van meneer de
Goeij. 
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  Er waren 3 voornhengels mee gekomen maar die werden al gauw aan de kant gezet: geenvoorn te bekennen. Maar Kees de Vries had na 3 minuten de eerste snoek al op de kant liggen,87 cm en een dikke dame! En nog eens 3 minuten later pakte Simon Engwerda er een op dezelfde plek: 79 cm!  Terwijl Peter Jongerius er een loste in een andere hoek van de wetering!  
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  We stonden allemaal nog op een kluitje, streamers nat te maken in afwachting van waar gaatiedereen heen en de eerste vissen zijn al binnen! Dat beloofde wat!  Erwin , Simon en ik zochten een andere kavel op waar ik één vis ving en Erwin twee,waaronder de kanjer van de dag, 88 cm!! Ik hoor het hem nog zeggen: ” Zo, nou heeft dezehengel ook eens goed krom gestaan”.  Ergens in die periode ving Peter Jongerius elders zijn snoek, en daarna ging de polder opslot!!!! Geen aanbeet meer gehad, niemand!!  Heel even gedurende de ochtend leek het of de zon door zou kunnen breken, wij verheugdnatuurlijk, maar misschien was dat wel het moment dat de vis niet meer wilde bijten.  
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  Het bleef mistig deze dag en ze werd steeds dikker.  Om half drie zaten we in De Halve Maan aan de soep, gehaktbal en bier. zeer tevreden!!  
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