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Het moest er eens van komen om te gaan duiken & vliegvissen op Bonaire!

  

De laatste jaren heb ik leuke informatie gelezen en ontvangen van Paul Blokdijk& Perry Herber.
Ze zijn in mijn ogen pioniers m.b.t. vliegvissen op Bonaire! Omdat Bonaire als duiklocatie hoog
op de internationale ladder staat is één en één twee! Ik vertrok begin mei met mijn vriendin en
fotograaf voor twee heerlijke weken naar deze Nederlandse gemeente! We mochten samen 50
kilo bagage meenemen wat net niet lukte! Maar even duidelijk vertellen dat we de vliegen daar
zouden achterlaten, was voldoende voor het inchecken! Nadat we waren aangekomen met vele
omvlieguren door een IJslandse vulkaan konden we onze auto en luxe hotelkamer gaan
bewonderen! We begonnen de 2e dag met een verkenning van het eiland met een goede kaart
en de nodige tips! We kwamen op vele mooie locaties en de blauwe zee is overal dichtbij! Op
het einde van de middag zaten we op een heerlijk wit zandstrand naar actieve surfers te kijken
onder het genot van een groentje! Nou als je dan zo dicht bij het water bent gaan mijn ogen
direct opzoek naar vis! En die was snel gevonden verschillenden soorten vis en een enkele
bonefish kruisten mijn blikveld!

  

WIL PAK JE HENGEL....................... werd er achter mijn rug geroepen!

  

Nou daar ga je dan voor de eerste keer vliegvissen op tropisch vis in een adembenemende
omgeving wat een kleur en licht gewoon geweldig!
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  Ik tuigde mijn 7 hengel op met een vlieg van Perry en stapte voorzichtig het water in. Liep meteen zeer ruime boog om de plek heem waar ik die torpedo's zag scharrelen over de bodem.Toen ik naderbij kwam zag ik op ongeveer 20 meter voor me twee vissen mijn richting opkomen zwemmen! Na het maken van één valse worp en met de wind in mijn rug ging de vliegrichting de vissen. Bijna direct reageerde de vissen en de vlieg werd binnen 5 seconden van debodem gepakt................hangen!  Nou dat was eenvoudig één keer strippen en bingo! Maar helaas na een mooie run los, zal nietherhalen wat er over het strand galmden *&%$#@* pech was mijn eerste reactie. Maar nee, nacontrole van mijn leader kwam ik erachter dat ik een verkeerde leader tip had gebruikt, met eenbeetje kracht trok ik de tip gewoon stuk. Dit spoeltje ging direct de prullenbak in! Ik hadvoldoende tips bij me, stom om dit niet eerst goed te controleren! Het zal de spanning welgeweest zijn, want je wilt zo graag die eerste vis vangen! Nou die bonefish heb ik daarna opverschillende plekken gevangen. Je kunt ze gaan zoeken, maar ook op de plekken (flats) gaanvissen waar zeegras groeit. Op deze plekken gewoon blindcasting, werpen, werpen en blijvenwerpen! Hiermee heb ik enkele dagen leuk vis gevangen. En als je dan zo'n bonefish haaktYESSS.  

  Leuk om de backing door het water te zien schieten. Daar ben je wel enkele minuten mee bezigom hem op het strand te krijgen. Leuk als je dan iemand bij je hebt die van fotograferen enfilmen houdt! Ik heb verschillende soorten vis gevangen waaronder geep. Deze vis komt veelvoor en ze kunnen je vlieg niet met rust laten! Maar haken is een stuk moeilijker gewoon hardstrippen dan haak je deze potloden vaak vanzelf! Ik haakte enkele keren een wat grotere geepnou springen en staartdansen die vissen prachtig om te zien en leuke actie aan de hengel wateen acrobaten zijn dat.  Voor de rest kan ik kort zijn over dit eiland gewoon top voor mensen die van natuur, fotografie,vogelaars, duiken en vliegvissen houden!  Er valt nog genoeg te ontdekken en uit te proberen op dit eiland! We ontdekte dat deeilandbewoners ook gek op vis zijn en ja wie niet....... Er wordt helaas  gestroopt op plekken waar dit volgens mij niet is toegestaan! Zo zagen we tijdens het snorkelenin de lagune en tussen de mangrove op sommige plekken vislijn en enkele visnetten. Dieverborgen voor het oog waren geplaatst. In een van die netten zat een mooie bonefish diehelaas was overleden! Zo kwamen we ook een keer vroeg in de ochtend twee personen tegendie door een lagune liepen en zwommen  en samen een groot visnet door het water aan het slepen waren!!  Wij hebben ons voor de rest prima vermaakt, op naar de volgende trip.  
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  Wilbert Goes.  
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